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INLEIDING

Waar het bij Zen om gaat is dat het tegenstrijdigheden
op de spits drij, waarbij men moet kiezen tussen

waanzin en onschuld…Het zou misschien goed 
zijn onze ogen te openen en te ZIEN.

~ omas Merton

Dit boek zal je helpen jouw geest uit de fles te bevrijden, zodat jij
in alle aspecten het leven kunt leiden dat jij wilt. Zonder om de

hete brij heen te lopen gaan we recht op de kern van het probleem en
de oplossing af. Dat begint met het stellen van een simpele maar niet
onbelangrijke vraag: als jouw leven een boek was en jij de auteur, wat
voor verhaal zou jij dan schrijven? 

In mijn zoektocht ontdekte ik dat er twee wegen zijn die we in
het leven kunnen gaan, twee verhalen die we kunnen schrijven. Beide
worden in dit boek beschreven. Van de eerste weg laat ik zien hoe wij
zonder uitzondering naar onszelf kijken en welke vergissing we maken
door krampachtig te blijven vasthouden aan onze identiteit en onze
zelf bedachte plannetjes, keurig ingepast in de wereld van het massa-
bewustzijn. En hoe we daarmee tegen onszelf en tegen de wetten van
het universum ingaan, met alle gevolgen van dien voor ons leven. 

Tot mijn eigen verbazing kwam ik erachter dat we ook van die weg
kunnen afslaan. Dan kiezen we een andere levensweg. Wat dan wordt
aangetroffen overtre onze stoutste verwachtingen: daar ontmoeten we
onze essentie, ons wezenlijke Zelf, we vinden er onze eigen roeping en
de weg daar naartoe, geholpen door een innerlijke transformatie. Heel
ons leven verandert, het universum blijkt mee te werken omdat wij
meegaan met de universele wetten.
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Dit boek helpt je beide wegen te herkennen. Het zal je laten zien
hoe je een keuze kunt maken en hoe je op die tweede weg terecht kunt
komen. De weg naar onze innerlijke wereld, naar het volledige bewust-
zijn en potentieel dat ons ter beschikking staat, zodat we onze dromen
in het leven waar kunnen maken. Een wereld en een leven waarvan wij
het besef zijn kwijtgeraakt. Maar waar iedereen toegang toe hee.

-
Alles begint met weten wie je bent. De kijk die wij er ten aanzien

van onszelf op nahouden, is bepalend voor de wereld die wij vormgeven.
Toch wil ik vooraf duidelijk maken dat ik niet de wereld wil verbeteren.
De onzin van dit streven vormt een van de kernthema’s van mijn betoog
en wordt verderop verklaard. 

Ik wil je juist uitnodigen inzicht te krijgen in jezelf, in de vraag
wie je bent en wat je hier wilt komen doen, zodat het leven zich kan
openbaren zoals het voor ieder bedoeld is. Wanneer we de methoden
en inzichten gaan gebruiken die in dit boek zijn beschreven, kunnen
we onszelf steeds beter leren kennen. Vroeg of laat ontkiemt het zaadje
dan, waarna ieders ware wezen zich als een bloem zal gaan ontvouwen.
Als de wereld dan verandert is dat mooi meegenomen.

OVER HET ONTSTAAN VAN DIT BOEK 

Het was nog nooit in mij opgekomen om een boek te schrijven. Het
begin daarvan kondigde zich aan meer dan een jaar voordat ik voor
het eerst pen en papier ter hand zou nemen, al had ik daarvan op dat
moment nog geen enkel benul.

Op een avond was ik in diepe meditatie verzonken, toen – als
antwoord op een eerder gestelde vraag – mijn innerlijke stem ongelooflijk
helder antwoord gaf. En wat voor een antwoord: het was zo gestruc-
tureerd dat ik, eenmaal weer bij waakbewustzijn, het gewoon niet kon
vergeten. Dat was mijn eerste bewuste ervaring met een innerlijke kracht,
die zich vanaf dat moment langzaam maar zeker zou ontplooien.
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Weer ging een jaar voorbij voordat de volgende shockerende ervaring
zich voordeed. Mijn eigen hand werd door een onzichtbare hand be-
wogen toen ik pen en papier pakte en op een A4’tje een aantal zinnen
onder elkaar begon te schrijven. Het was op dat moment volkomen
duidelijk wat er op papier verscheen, maar toen dat eenmaal klaar was,
was ook meteen elke herinnering eraan verloren. 

Pas na een minuut of tien drong het tot me door dat zich ergens in
mijn kamer een papier bevond met daarop handgeschreven tekst. Bij
nadere beschouwing bleek er een structuur in de tekst te zitten. Het leek
wel de inhoudsopgave van een boek. Er stond zelfs al een titel boven:
“Waarheid spreekt”. Het was een ervaring die ik niet links kon laten
liggen. 

Eerst twijfelde ik. Waar kwam die tekst vandaan? Het was weliswaar
onmiddellijk herkenbaar als de inhoudsopgave van een boek dat nog
geschreven moest worden, maar met welke bedoeling? Waarom ik? Wat
zou er in elk hoofdstuk moeten staan?

In een aantal dromen werd mij in grote lijnen meegedeeld wat de
inhoud van het boek zou moeten zijn. Dat bracht me in contact met
mijzelf. Stap voor stap schoof ik mijn twijfel opzij en leerde ik luisteren
naar mijn innerlijke stem die mij van de nodige informatie begon te
voorzien. Aanvankelijk in meditaties en dromen, later in spontane
ingevingen van helderheid, die ik daarvoor niet had ervaren. Toch waren
een aantal jaren nodig om mijzelf steeds meer open te stellen en te leren
vertrouwen dat het universum alles aanreikt wat we in het leven nodig
hebben, zelfs zonder daarom te hoeven vragen.

Niet dat het schrijven van een leien dakje ging. Er waren regelmatig
periodes waarin ik vast zat. Op die momenten was er geen beter
medicijn dan de hele activiteit te stoppen en los te laten. Dat bracht de
geest niet alleen tot rust, de identificatie met de activiteit werd erdoor
verbroken. Daarmee ontstond een bevattelijkheid voor ervaringen en
spontane ingevingen, die nodig was om verder te kunnen. De bron van
inspiratie die zich dan opende, was schier onuitputtelijk. 

Inleiding
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Na verloop van tijd begon het me te dagen dat ik de inhoud van het
boek al van tevoren kende. Het had alleen maar tijd nodig om zich stap
voor stap aan mijn waakbewustzijn te openbaren. Het begon me ook
duidelijk te worden dat ik het spoorboekje van mijn eigen leven aan het
schrijven was en dat het onontkoombaar was om te gaan leven volgens
de principes die zich aan mij openbaarden, en die in dit boek worden
beschreven. Dat betekent dat veel van wat je in dit boek aantreft
persoonlijke ervaringen zijn. 

Daar lag ook de belangrijkste reden dat er soms jaren achtereen geen
letter op papier verscheen. Het leven heeft gewoon tijd nodig om de
nodige ervaringen aan ons voor te schotelen. Maar ze kwamen altijd.
Als pionnen werden ze door een onzichtbare grootmeester op het
juiste moment en in de juiste positie op het schaakbord van mijn leven
geplaatst. Op die manier werd ik zelf een pion. Een pion in het
masterplan van een onzichtbare hand. 

Uiteindelijk begreep ik dat alles al in detail was voorbereid. Waar
ik vroeger dacht dat ik het leven wel even naar mijn hand zou zetten,
begrijp ik nu dat de dingen ‘vanzelf ’ gebeuren. Zoals John Lennon
zong: ‘Het leven gebeurt terwijl wij bezig zijn andere plannen te maken.’

-
Een waarschuwing is op haar plaats. Sommige ideeën of ervaringen

zullen misschien moeilijk te geloven zijn, en andere kunnen een huidige
zienswijze scherp aan de kaak stellen. Mocht je een gevoel van onwerke-
lijkheid overvallen, dan kan het helpen je te verdiepen in het hoofdstuk
waarin wordt beschreven hoe onze hersenen werken. Dat geeft de
gelegenheid jezelf te leren kennen. Dan kun je begrijpen waarom we
denken zoals we denken, en ook waarom de een heel anders over een
bepaald onderwerp kan denken dan een ander. Maar vooral daagt het uit
om jouw overtuigingen ter discussie te stellen. Dan ontvouwt zich een
wijdere horizon, wat je bewustzijn met lichtsnelheid zal doen ontwaken
en de mogelijkheden in je leven tot in het oneindige zal verruimen.

8

Waarheid Spreekt



Ik zal niet ontkennen veel tijd te hebben gestoken in het bestuderen
van de kwantumfysica, neurowetenschappen en psychologie. Niettemin
zal in de loop van dit boek duidelijk worden dat al deze wetenschap voor
mijn zoektocht uiteindelijk nutteloos is gebleken. 

Dat doet natuurlijk geen recht aan de vele ontdekkingen die de
wetenschap ons in razend tempo hee voorgeschoteld. Maar ten aanzien
van het begrip van het  leven, van mijzelf en mijn roeping vond ik geen
bron zo alomvattend en zo vol wijsheid als de innerlijke stem, zoals die
zich in dromen, meditaties of via andere vormen van bewustzijnsreizen
kan openbaren. Spontaan, of wanneer wij onze geest daarom vragen. Zo
wordt het verhaal gekleurd door het leven. Het is bedoeld om je aan te
zetten ook ontdekkingsreiziger te worden in jezelf, afscheid te nemen
van wat anderen je wijsmaken en te gaan voor jezelf en je eigen leven. 

Over het belang van die innerlijke bron voor ons leven en de manier
om daar toegang toe te krijgen en mee om te gaan, gaat dit hele boek.

Inleiding
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Wat verwacht jij van jouw leven?
Als jij vandaag zou sterven, welke dromen 

blijven dan onvervuld?

Iedereen is naar deze aarde gekomen met een 

droom. Jij ook. Al snel werd die afgepakt. Daarna is 

er in de meeste gevallen niets van terecht gekomen. 

We lopen de massa achterna. 

Vraag jij je ook wel eens af: wat heb ik in 

hemelsnaam met mijn leven gedaan? In de droom bestaat geen 

excuus om niet aan je eigen verwachtingen te voldoen. Dus houd 

op jezelf voor de gek te houden. Wees niet bang voor je ambities. 

Er is niets tussen jou en je doel. Andere mensen houden je niet 

van je droom af, dat doe jij zelf. Maar weet je, als jij jouw droom 

waarmaakt ben je niemand een verklaring schuldig.

In ‘Regeer je eigen leven, de 7 wetten 

van zelfbeschikking’ vertelt Jan Kieft 

hoe je het leven kunt scheppen dat 

jij wilt. Als internationaal spreker, 

schrijver, coach en ondernemer maakt 

Jan letterlijk zijn eigen dromen waar. 

Dat kun jij ook, ongeacht de situatie 

waarin jij je nu bevindt.

“Jan laat de naakte waarheid 

zien en dringt direct tot de kern 

door. Een spannend avontuur 

om te ontdekken wie je bent en 

wat je hier echt wilt doen.”

Prof. Dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar 
Business Spiritualiteit
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